
SASSENHEIN
Wanneer we een heerlijke wandeling maken over het zandpad van de Lutsborgsweg kijken 
we uit over een waterplas, die is ontstaan door vervening en petgaten. Op een kaart van 1862 
staan de plassen voor het eerst vermeld. In 1910 werd het gebied door Hein van Aalderink 
gekocht, waarmee hij de hengelvereniging haar unieke viswateren bezorgde. We wandelen 
op het pad langs het water en zijn één met de prachtige natuur. De naam Sassenhein werd 
bedacht als eerbewijs aan Hein en zijn vrouw Saskia: Sas en Hein werd: Sassenhein. Wie hier 
in de buurt woont heeft geluk. Sassenhein als achtertuin is alle seizoenen prachtig. Op dit 
moment hebben wij een sfeervolle hoekwoning met garage aan de Kievitweg te koop.

Volgende keer nemen wij u mee naar de Oosterpolder.

Vlakbij Sassenhein te koop: Kievitweg

De mooiste plekjes van Haren (deel 1)
Die maken je woongenot compleet


